
“De eens zo mooie plek die aarde was – de vrije wereld – is niet meer. Er zijn ketenen gelegd aan ons handelen 
en oorlogen die woeden. Een stroom aan informate wordt over ons uitgestort. Het wordt tijd dat de stekker 
hier uitgetrokken wordt en dat wij samen gaan vechten voor een nieuwe wereld, waar jij als individu recht op 
hebt. Waar jij wordt gehoord. En waar wij een klankboard zullen zijn. Opdat jouw leven tot uiting komt, zoals 
het bedoeld is. En niet bedolven onder een wereld vol machtsmisbruik. Wij zien het topje van de ijsberg nog 
niet. Wij staan nu aan het begin van een proces. Om een verandering aan te gaan. En misschien zelfs stuk te 
slaan, wat niet goed is. Het wordt echt tijd, dat wij opstaan voor een vrije wereld. Alle inzichten en informatie 
zullen wij jullie brengen. Totdat het klip en klaar is, wat jullie hier op deze aarde komen doen. Als mens, als ziel, 
als vader, als moeder, als broeder en zuster. En we gaan met harde hand de strijd voeren. Omdat het moet.”
Chief Sitting Bull


