
We zitten in een starre wereld op dit moment. Waar is het vrouwenrecht? Is dat nog steeds het aanrecht?  
Ik zie het zo: deze wereld verdient aandacht. Het samenzijn met ons hier. Ik wil mijn vrijheden terug. Ik wil laten 
zien wat het waard is, om vrouw te zijn. Wat het waard is, om voor te leven. De een z’n dood, de ander z’n 
brood. Dat lijkt het motto nu op aarde. Wij zweten ons peentjes hier. Wij willen een golf van gedachten  
overbrengen. Van een wereld die goed is voor haar vrouwen. Wie 1 steen gooit, kan er 10 terug verwachten. 
Wij zijn niet met genoeg. Wij hebben ook mannen nodig, die zich achter ons scharen. Die willen dat dit een 
veilige wereld is voor de moeders. Die hun eigen dochters willen zien opgroeien. In vrijheid. Die ook willen, dat 
iederéén gelijke kansen krijgt. En niet onderdrukking. 
Vrouwen zijn geen hoeren. Excusez le mot. Wij staan voor krachtige beelden, innerlijke werkelijkheid en een 
vooruitstrevende, moderne toekomst. Wij kozen het zwaard van Stichting Sidonia, als symbool voor rechtvaar-
digheid. Wij nemen het heft in eigen handen. Wij keuren niet af, wat mannen doen. Wij willen gewoon gelijke 
kansen voor iedereen. Vechten voor vrijheid dus. Ongeacht uit welke cultuur je komt. Sla de handen ineen. 
Laat zien, waar je voor staat. En daar is moed voor nodig. Die moed zullen wij van deze zijde ingeven. Want al 
generaties lang, staat de vrouw op de achtergrond. En de man die lelijke woorden spreekt, verdeeldheid zaait 
en alleen macht en autoriteit wil, is einde tijdperk. Wij zullen met meer komen. Heb vertrouwen in de toekomst. 
Heb vertrouwen in het Zelf. Hou, van wie je bent. En wij schijnen een licht over deze aarde. En creëren een plek 
waar alles samenkomt. Waar we goede gesprekken kunnen voeren. Dóór de generaties heen. Amber ver­
tegenwoordigt de jeugd, moderniteit. En ik ben het ouwe lijk. Die de gewetensvragen stelt. Eerlijk en straight.  
Opdat jij een ijkpunt hebt. Waar je met jouw toekomst naartoe kunt. 
Man en vrouw: verenigt u. Leef samen op deze aarde. Hand in hand. Erken elkaars gelijke. Waardeer de  
verschillen. En dat dan het beste in een ieder naar boven komt. Dat is de boodschap die wij zullen verspreiden. 
En laten zien! En oma staat aan jullie zijde. Dit komt goed. Veel liefs.
Oma Driesprong


