
“Ik wil de wereld een postieve draai geven. En daar is dit podium voor bedoeld. Ik kom geen afslankcursussen 
geven. Maar vertellen over het wel en wee in déze wereld. Waarin ik leef. En over mijn levens op aarde. Opdat 
jij - lezer - kunt begrijpen waarom jij leeft. En dat je ook kunt leren van mijn fouten. En dat je ziet, wat je aan de 
aarde hebt. En dat je ervan doordrongen wordt, dat je goed moet zorgen voor de wereld. De baarmoeder van 
jouw dromen. En dat we samen op pad gaan, om het leven te verrijken. Dat we dat móéten doen. De dingen 
positief veranderen. En ik ben blij, als je dit hoort. Als je dit leest. Omdat we samen de strijd aan moeten gaan. 
Jij en ik. En velen, die willen volgen. 
Veel liefs en dankbaarheid voor deze gelegendheid. Voor dit podium. Ik ben blij dat het er staat. Want nu 
kunnen wij ons werk gaan doen. Een sterk geheel smeden voor de toekomst. En dan bouw jíj op aarde een 
toekomst, waar we allemáál iets aan hebben. Want uiteindelijk komen de meeste van ons een keertje terug.
Er gaat nog veel informatie op je afkomen. Alles wat ik weet, zal ik delen. Van deze wereld en van jouw wereld. 
Met groot plezier.” Groet uit de hemel van broer Frank. Die hier nog steeds is! ;-)

PS: “Ik weet dat ik ook niet alles weet. Maar wel meer dan jij.”


