
Lieve lezer,

We gaan voor vrijheid strijden . Want dat móet. En dat moet goed beschreven worden . Waarom dat 

moet, in deze wereld. En daar kan ik zeker een stuk aan wijden . Want de grote reus moet verslagen worden .

De dood. ‘t Is iets waar veel mensen voor vrezen . Dat hun weg klaar is. Dat hun pad ophoudt, na 

het bestaan . Terwijl het bestaan juist gevóed wordt door dit pad. Dat dit, wat jij hier doet op deze aardklomp, 

groter wordt in een wereld die áchter jou staat. Zoals een cel een lichaam voedt. Zoals een boom, die zuurstof 

maakt. Zuurstof geeft, aan de planeet waarop hij leeft. En dus een bodem maakt voor zijn eigen toekomst.

We praten over vrijheid, als er besef is over leven na de dood. Of beter gezegd: leven tijdens het 

leven , welke voortgaat na de fysieke dood. Dat er wel degelijk een wereld is, die voorbij gaat aan de wereld 

waar jij bestaat, op aarde. Een paralelle wereld. Wij zien het als één . Jij bestaat altijd. Er is alleen een vorm, 

waarin een deel van jou naar de aarde afreist. En dat deel stoot vaak het grotere geheel af. De hersengolven  

worden lam gemaakt in deze wereld.

We staan er niet alleen voor. We staan met een heel team aan deze kant. Een team wat dus vele 

malen groter is, dan degenen die met hun deel op aarde leven . En wij komen jullie kant op, om mee te helpen . 

Alleen weet je dat vaak niet meer. Je weet niet, dat je hier ook leeft. Je weet niet, dat je hier familie hebt.  

Of vrienden, die je op aarde kende en overleden . Maar als je nu eens het gezicht opzet van degene die dat wél 

voelt en weet. Die wél beseft dat er meer bestaat dan je voelt en ziet. Dan kom je misschien tot inzicht.

Dus dat besef toelaten . Dat is op zich een kunst. En helpt jou verder de zaken te doorgronden . En 

het geeft je misschien ook een beter beeld, waarom jij leeft. De sneltreinvaart waarmee een leven op aarde gaat, 

is ongekend. Kijk maar om je heen , hoeveel dierbaren jij verliest. En dat elke dag net zo goed jouw laatste kan 

zijn . En dan wordt die tijd ineens heel relatief. En wordt het besef dat je er iets van maakt groter. Je heelt.  

En je aanschouwt het wonder der natuur. Je aanschouwt de wereld, zoals die is. En je weet dat er een vader 

is, die voor je zorgt. Jijzelf. 

Je smeekt in gebed dat er een buitenaardse vader bestaat, die hier de boel bestiert. Alleen ,  

je weet niet wie dat is. Je zoekt een houvast in dat weten . Je hoopt erop, in stilte . Je deelt de zaken met  

anderen . Maar als je luistert, dan weet je dat dat wat je aanroept, in feite jouzelf is. Die daar staat: hier, in 

deze wereld. En de familie die hier is. Jouw zielengroep. Die allemaal klaar staan , om jouw te helpen . Die 

allemaal het hogere naar die aarde willen brengen . Om te voorkomen , dat hier een grote rotzooi uitbreekt. 

Om te voorkomen dat die aarde kapot gaat. En daarom hebben we leiders nodig, die opstaan . In deze wereld. 

Die een baan maken voor vrijheid. Die dat op politiek niveau kunenn uiten . Die zorgen dat schoolsystemen 

worden aangesloten .

Dus wij gaan voor die betere wereld. Waarin vrij geuit kan worden , wat je voelt. Waarin de 

waarheid wordt gezegd en door velen wordt gehoord. Waar vrijheid de norm is. En niet slechts een afspraak 

tussen mensen . Dus geestesvrijheid. Maar we maken er een enorm potje van , in deze wereld. Er wordt teveel 

leiding gekozen , die er een groot drama van maakt. Die niet gaan voor vrijheid van leven, inclusiviteit, liefde 

voor medemens. Die zich alleen maar hard maken voor hun eigen egoïstische kleine wereld. In plaats van een 

toekomst, waar iedereen vrij en blij kan leven .

We staan met elkaar aan de vooravond van een gedachtegoed dat deze wereld moet gaan veroveren . 

Waarin openheid van zaken is, over leven en dood. Waarin een ziel meer is, dan een fysiek mens op deze aarde. 

En waar vriendschappen voor eeuwig zijn . Als je wilt.

En wij maken ons hard voor deze plek. En die leeft al in onze harten . Nu hoeven we het alleen 

nog even hier te doen . Met genoeg vrienden van Sidonia, die hiervoor willen gaan . En ieder individu kan op 

zijn eigen wijze vormgeven aan deze gedachte. 

En wij maken ons hard voor beter leven met elkaar. Voor een gezonde verstandhouding van leven 

en dood. En een natuur die bewaard wordt. En de lelijkheid schoppen we de wereld uit. Want we bouwen op 

goede, mooie principes. Gelijkwaardigheid, eerlijkheid en optimisme. Voor een vrolijk bestaan . Voor gelijke 

rechten voor de mens. Voor een vrede op aarde. En het hienamaals, zoals jij het noemt.

Peace of heart. Peace of life . Mijn hart gaat naar de aarde uit. En ik zal vaak spreken daarover.

Een groet van Kees. Voor vandaag. Was getekend,

Woensdag 1 oktober 2025


